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ORDE VAN DIENST    Voorganger        ds Marrit Bassa 
Organist   Gert Oldenbeuving   
Gemeentelid v dienst Reinier Plante  

 
De liturgische kleur van de vrijdag is paars. Een brandende kaars houdt 
de kamer waar je luistert verlicht. 
Welkom 
 
Orgelspel  O Haupt voll Blut und Wunder - J.S. bach  
 
Bemoediging 
v Onze hulp is in de naam van de Heer 

Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw is tot in eeuwigheid 
Die de verdrukten recht verschaft, 
Die de hongerigen brood geeft. 

v Wie woont in de hoede van de allerhoogste God, 
a overnacht in de schaduw van de Eeuwige 
v Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
a Hij is een schuld, een muur om je heen.  
 
Openingsgebed - Naar psalm 22 
  
Lied  Lied 852 - U komt mij lieve God  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  U daalt het duister in, 
    U deelt mijn angst en pijn, 
    zo dodelijk bedroefd 
    als maar een mens kan zijn, 
 

3  een man van smarten die 
    ter aarde valt en schreit, 
    een lotgenoot, een vriend, – 
    o Heer die bij mij zijt, 

4  ik bid U, laat het licht 
    dat doorbrak in uw smart, 
    de zon die Pasen heet, 
    ook dagen in mijn hart. 
 

Enkele woorden 
 
HET PASSIEVERHAAL 
Lezen  Marcus 14 vers 32 - 42 
 
Lied   Lied 571 – In stille nacht houdt Hij de wacht 

 
 
2  Waarom blijft niet het laatste lied 
    in onze harten hangen? 
    De lofzang klonk, maar is verstomd. 
    De dood houdt ons omvangen. 
 
Lezing   Marcus 14 vers 43 - 52 
 



Lied  Lied 582 - Door wat voor grote eenzaamheden 

 
 
2  De laatste drie die Hem behoorden 
    die sliepen in Getsemane; 
    en wij, wij waken wel met woorden, 
    maar gaan niet met Hem mee. 
 
Lezing  Marcus 14 vers 53 - 72  
 
Lied    Lied van Petrus na zijn verloochening  
(t. Sytze de Vries, m. Frits Mehrtens) 

 
2 Hij sprak van liefde - maar tot welke prijs? 

Hij bood de vrijheid - maar ik bleef gevangen. 
Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen. 
Maar nu hij zwijgt, bied ik hem geen bewijs.  

 



3 Die tot zijn vrienden ons verkozen had 
en ons liet delen in zijn groot vertrouwen, 
die mij de rots dacht, waarop hij kon bouwen - 
was ik de vriend die dat nooit meer vergat? 

 
4 Kan ik de naam, die mij is toevertrouwd, 

ooit nog met opgeheven hoofde dragen? 
Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen 
hoe ik met heel mijn leven van hem houd 

 
Lezing  Marcus 15 vers 1 – 15 
 
Lied   Lied 576b - O hoofd vol bloed en wonden 
 
1 O hoofd vol bloed en wonden, 
   bedekt met smaad en hoon, 
   o hoofd zo wreed geschonden, 
   uw kroon een doornenkroon, 
    

   o hoofd eens schoon en heerlijk 
   en stralend als de dag, 
   hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
   Ik groet U vol ontzag. 
 

2 O hoofd zo hoog verheven, 
   o goddelijk gelaat, 
   waar werelden voor beven, 
   hoe bitter is uw smaad! 

   Gij, eens in ’t licht gedragen, 
   door engelen omstuwd, 
   wie heeft U zo geslagen 
   gelasterd en gespuwd? 

 
3 O Heer uw smaad en wonden, 
   ja alles wat Gij duldt, 
   om mij is het, mijn zonden, 
   mijn schuld, mijn grote schuld. 
    

 
   O God ik ga verloren 
   om wat ik heb gedaan, 
   als Gij mij niet wilt horen. 
   Zie mij in liefde aan. 

4 Wees Gij om mij bewogen 
   en troost mijn angstig hart. 
   Voer mij uw beeld voor ogen, 
   gekruisigde, uw smart. 

   Dan zal ik vol vertrouwen, 
   gelovig en bewust, 
   uw aangezicht aanschouwen. 
   Wie zo sterft, sterft gerust. 

 
 



Lezing  Marcus 15 vers 16 - 39 
 
De paaskaars wordt gedoofd 
 
Lied   Lied 263 - Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht 

 
 
2  Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
    bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
    de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
    het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
Gebeden 
 
Lezing  Marcus 15 vers 40 - 47 
 
Slotgebed 
  
Het wordt stil in ons huis en in de kerk. Morgen vieren wij verder.  
 
Orgel   O Mensch, bewein’ dein’ Súnde grosz - J.S. Bach 
 
 
  



Paaslam 
 
Een paar weken terug bezocht ik de Ermelosche schaapskooi tijdens de 
lammertijd. Een vrolijke boel met nieuwsgierige, schattige lammetjes die om 
me heen buitelden. Lente, lammetjes en Pasen. Ze horen voor ons gevoel bij 
elkaar. Maar Pasen richt onze aandacht wel op een heel bijzonder Lam. 
Ik dacht aan de woorden van Johannes de Doper die hij spreekt wanneer Hij 
Jezus ontmoet: “Zie hier het Lam Gods dat de zonde van de wereld 
wegneemt.” (Joh 1:29). Hij herkende in Jezus de beloofde Messias, zoals die 
al door de profeet Jesaja voorzegd was.   
 

“…hij was het die onze ziekten droeg, die 
ons lijden op zich nam. Wij echter zagen 
hem als een verstoteling, door God 
geslagen en vernederd. Om onze zonden 
werd hij doorboord, om onze wandaden 
gebroken… Als een schaap werd hij naar 
de slacht geleid; als een lam dat stil is bij 
zijn scheerder deed hij zijn mond niet 
open..” (Jesaja 53:4,7).  
De omvang en de prijs van dit volmaakte 
offer aan het kruis, gaat ons 
voorstellingsvermogen te boven. Jezus 
die gewillig de weg van lijden gaat en zo 
de macht van de zonde breekt. Daarmee 

opent Hij de weg voor ieder mens tot God de Vader. Hij nodigt ons uit voor 
een leven in overvloed.  
We mogen komen in Gods nabijheid, komen staan in Gods licht. Daarmee 
komt ook onze gebrokenheid en zonde, ja alles wat we liever toegedekt 
houden, in het licht te staan. Maar door Gods genade, heling en vergeving 
opent zich voor ons zo ook de weg naar herstel. Het ‘Licht van Pasen’ doet in 
ons nieuw leven ontspringen.   
 
Pastor Wilma Steenbeek 
 
 
 
 
 


